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Yusuf Suresinden Dersler - Nouman Ali Khan 

Alemlerin Rabbine hamd olsun. Enbiyaların ve Resullerin Seyyidine, yakınlarına ve sahabilerine, kıyamet gününe kadar sünnetine tutunanlara selatu selam olsun. 

Allah'ım bizi onlardan eyle. Bizleri iman edip salih amel işleyen birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eyle. 

Amin ya Rabbi'l alemin. 

Euzü billahi min eşşeytan irracim. Bismillahirrahmanirrahim. 

"Elif Lâm Râ. Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 

Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. 

bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Hâlbuki daha önce 

sen bunlardan habersiz idin."(Yusuf/l-3) 

Rabbim genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını ta ki anlasınlar sözümü! Allah'ım bizi ölümünde La ilahe illallah diyenlerden eyle. 
Bizleri iman edip salih amel işleyen, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eyle. Amin. 

Yusuf suresindeki bazı bilgilerin benim ailem için önemli olduğunu düşünüyorum aynı şey siz ve aileniz için de geçerli. Konunun başlığı da bildiğiniz üzere "Şehvet" 

Yusuf suresinde bu konuyla ilgili gözlemlerimiz olacak, burada size bütün sureyi tefsir etmeyeceğim. Amacım bu olsaydı her bir ayeti okuyup sonra durup bütün ayetleri tefsir etmem gerekirdi. Ancak konumuz şehvet ve Allah bize bu sorunla nasıl başa çıkabileceğimizi buyuruyor. Bu akşam bu konuyu biraz derinlemesine konuşacağız inşallah. Önce bir tekziple başlamak istiyorum. 

Hristiyan edebiyatında baştan çıkma duygusunu şeytani bir kelime olarak kullanıyorlar "Şeytan beni baştan çıkarmaya çalıştı." Baştan çıkma şeytani bir şey, arzu şeytani bir şey. 

Aslını isterseniz baştan çıkma duygusu ya da arzu Kuran'da ille de kötü bir şey olarak geçmiyor. 
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Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; 

"İnsanlara, "kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan" şehvetleri (aşırı düşkünlükleri) güzel gösterildi. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah, O'nun katındaki en güzel sığınaktır." 

Allah erkeklere kadınlara olan şehvetin, kelimenin tam manasıyla şehvetin güzel gösterildiğini buyuruyor. 

Kelimenin tam anlamıyla erkekler kadınlara deli oluyor, bu onlar için güzel gösteriliyor. 

Sonra oğullar, arabalar, vel haylil musevvemeti salma atlar, o zaman da aynıydı şimdi de aynı. 

Şehvet ille de kötü bir şey olacak değil. Neden mi? Anlatayım. 

Allah cennette bazı şeyleri tarif ediyor. 

Allah cennette hurileri tarif ediyor mesela. Bu konu biraz tartışmaya yol açan bir konu biliyorum hanım kardeşlerim ama sakin olun. 

Allah cennetteki hurileri, güzel ağaçları, bahçeleri nehirleri anlatıyor. 

Allah cennette şaraptan, sütten, lahmi tayrin mimmâ yeştehûn kuş etinden bahsediyor. 

Barbekü yapılmış tavuktan, insanların sevdiği her türlü etten, meyveden bahsediyor. 

Allah bunlardan bahsediyor ama bunlar bu dünyada güzel gösterilmeseydi. 

Bir dakikalığına tavuğun lezzetli olmadığını, kimsenin canının güzel içecek çekmediğini düşünün. 

Palmiye ağaçlarının, nehirlerin, şelalelerin, güzel kadınların insanlara güzel görünmediğini düşünün. 

İnsanlara bunlar güzel gelmezken Allah cennette şunlar şunlar olacak diye sıraladığında insan ne düşünür? 

"Ne olmuş? Umurumda değil ki." 

Bu tür şeylerin bu dünyada güzel gösterilmesinin nedeni cennetle ilgili bahsin geçmesine neden oluyor. 

Bu tür şeyler cazip gelmeseydi, arzu edilmeseydi cennetle ilgili tüm tanımların insanoğlu için bir anlamı kalmazdı, bir amacı olmazdı. 
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Aslını isterseniz Allah (c.c) bu dünyayı insanlar için inşa ettiği evlerin gidecek olurlarsa göreceklerinin çok küçük, kıyaslanamaz bir ön izlemesi olarak yaratmıştır. Allah her insan için cennette köşk yaratmıştır, kendileri gitmek isterlerse yerleri çoktan ayrılmıştır. Kuran'da şunu görüyoruz ki 

"Ulâike humul vârisûn(vârisûne) Ellezîne yerisûnel firdevs(firdevse) İşte onlar temelli kalacakları Firdevs cennetine varis olanlardır." (Muminun/11) 

Cennetin en yüksek makamı el-Firdevs diye adlandırılıyor. Allah insanların Firdevs cennetinde varis olacaklarını buyuruyor. Ne zaman bir şeye varis olursun? Biri öldüğünde veya malını alamadığında malını sen alırsın. Peki Allah neden cennete varis olacaklarını buyuruyor? Peygamber efendimiz (s.a.v) bunu şöyle açıklamıştır. 

İnsanlar cennete gittiklerinde bir sürü boş evle karşılaşacaklardır. Cennetin en yüksek makamında bir sürü boş ev fark edeceklerdir. Bu evlerin kime ait olduklarını merak edeceklerdir. O boş evler cennete gidemeyen insanlar için inşa edilmiştir. Dünya üzerindeki her insan için cennetin en yüksek makamında ev inşaa edilmiştir. 

Ancak ne yazık ki. Gitmeyi reddedenleriniz hariç hepiniz cennete gideceksiniz. 
Sahabe şok oldu "Kim gitmeyi reddeder ki?" diye sordular. Kim bana tabi olursa cennete girer, kim de asi olursa cennete gitmeyi reddetmiş demektir. 

Yani Allah'a göre imtina eden, gitmek istemeyen bir sürü insan olacaktır. 
Cennetteki evleri de boş kalacaktır. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Allah onların cennete gitmelerini istemeseydi onlar için köşk inşa etmezdi. Neden etsin ki? Bu demektir ki Allah'ın onlardan umudu var hâlâ. 

Ancak ne yazık ki onlar cennete giremedikleri için inananlar cennete girip o güzel yerlerin kime ait olduğunu sorduklarında "Aslında şu kişinindi ama senin olabilir." cevabını alacaklar. Bu şekilde firdevse varis oluyorlar, Allah bizi o varislerden kılsın. Şimdi yeniden Yusuf Suresine dönelim. 

Şehvetin ille de kötü bir şey olmadığını tekrar söyleyeyim. Oldukça önemli bir konu zira öğrenmemiz gereken bir şey var. Bu akşamın konusu bu değil ama önemli bir nokta zira bizden evvelkilerin hatalarından ders çıkarmamız gerekir. 
Bu konuyla ilgili en büyük hataları geleneksel tarihlerinde Hristiyan kardeşlerimiz yapıyorlar. 
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Hz. Adem dünyaya şehveti yüzünden gönderildi ve şehvet kötü bir şeydir diyorlar. Hristiyanlara göre bu dünya bir cezadır. Katolikler buna inanıyor, Protestanlardan bahsetmiyorum. 

Katoliklerin inancından bahsediyorum onlar bu dünyanın bir ceza olduğuna inanıyor. İnsanların cennetten dünyaya gönderilerek lanetlendiğine inanıyorlar, biz böyle düşünmüyoruz. Kuran Kursu'nda böyle bir şey duyduysanız yanlış duymuşsunuz. Bu dünyaya bir ceza olarak gönderilmedik. 

"Ve cealnâ lekum fîhâmaâyiş. Orada (yeryüzünde) size geçim kaynakları kıldık." (Araf/10) 

Allah bu dünyada geçimizi sağlamamızı istiyor. Bu dünya için de ahiret için de bizim için en iyisini istiyor. O nedenle "Rabbim bize bu dünyada da öbür dünyada da iyilik ver." diye dua ediyoruz. 

Bu dünya bizim için bir ceza değil. Hristiyan inancında bu dünya bir lanetlenme yeri. 

Bu nedenle Hristiyanların en iyileri, maneviyatı en fazla yaşamak isteyenleri kendilerini manastıra kapattılar. Manastıra gidip inzivaya çekildiler kahverengi ve rahatsız edici kıyafetler giyindiler, sürekli kendilerini cezalandırdılar. Hz. 
İsa'nın işkence gördüğüne inandıkları için kendilerine işkence etme ve mahvetme gibi bir gelenekleri var, ciddi anlamda kendilerine işkence ediyorlar. 
Hatta insanlara işkence edip burada eziyet görüyorsun ama ölünce cennette rahat bir yaşamın olacak zira ancak cennette zevk alabilirsin dediler. Allah buyuruyor ki 

"ve rahbâniyyeten ibtedeûhâ fe mâ raavhâ hakka riâyetihâ" "Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu biz yazmadık" (Hadid/27) 

Allah onların bunu uydurduğunu ve riayet etmediklerini buyuruyor, hakkıyla riayet etmediler. 

Yüksek standartlarda suni bir ruhbanlık uydurup hakkıyla riayet edemediler zira Allah insanları o fıtratta yaratmamıştır. Allah insanları şehvet duygusu ve arzusuyla yaratmıştır. Bizim de bu duygularımıza helal bir çıkış yolu bulmamız gerek. Bildiğiniz gibi bir Katolik kilisesine girenler makamları yükselip papaz ya da piskopos olanlar evlenemiyorlar. Dini nedenlerle evlenemeyen birine 


4 




Nouman Ali Khan Dersleri - Genç Müslümanlar 


dönüşüyorlar. Burada mescitte oturup da Katolik kiliselerinde ne gibi skandalların olduğunu anlatacak değilim, bunu yapmama gerek yok. Allah bunu çok asil bir şekilde tanımlıyor zaten "hakkıyla riayet edemediler" Bu söz yeter zaten, herkes Allah Subhanehu ve Teala'nın ne kastettiğini anlar zaten. 

Ancak şu var ki bir uç nokta oluşturduğunuzda her etkiye bir tepki vardır. 

Hristiyanlar aydınlanma çağından sonra ne yaptılar? 

Yeni Hristiyanlar, Protestanlar "Hayır dünya ceza yeri değildir, dünya cennettir. 
"İsa bizi seviyor ve bu dünyada doyasıya yaşayıp eğlenceli vakit geçirmemizi istiyor." Sonrasında Protestanlar, Hristiyanların başka bir aşırı tarafı haline geldiler. Amerika'da özellikle de güneyde bu mezhepten çok insan var. 

Pazar günü dinlediğiniz vaazların çoğunda, dinlemiyorsunuz biliyorum ama Pazar günü radyoda rastladığınızda aslında Teksas'ta haftanın herhangi bir günü de rastlayabilirsiniz... Ne diyorlar? 

"Tanrı sizin iyi vakit geçirmenizi, eğlenmenizi istiyor." Bu dünyada zevk almayı haklı çıkarmak için yaptıkları şok ediyor insanı. 80 lerde İngiltere'de kiliseler ne ferman yayınladılar biliyor musunuz? 

Evlilik dışı ilişkisi bulunan sevgililer için şu fermanı yayınladılar. "Aralarındaki sevgi saf olduğu sürece Tanrı onları sever ve ilişkilerini bir evlilik olarak kabul eder. "Hadi ya? Vay be! Vay! İnsanlar kendilerini kötü hissetmiyorlar, ne de olsa bu hayatta iyi vakit geçirmek gerekiyormuş. Bir tarafta Hristiyanlar bütün cezbedici şeyleri kınarken, diğer Hristiyanlar da cezbedici şeyleri kucaklamışlardır. O kadar çok sevmişlerdir ki manevi deneyimlerinin bir parçası saymışlardır. SubhanAllah, iki aşırı uç. 

Bu ümmet nasıl olmalı? 

Ortada bir ümmet olmalıyız, hayatımızı dengelemek zorundayız. Manevi tarafımız bu dünya zevklerini kınar, maddi yanımız bu dünya ile kucaklaşır. 
Manevi tarafımız fazla materyalist, hedonistik, bencil olmaktan bizi korur. 

Maddi tarafımız da aşırıya kaçıp da varlığımızı inkâr etmekten bizi korur. 

İkisini de dengelemek zorundayız. Peygamber efendimiz (s.a.v) her gün oruç tutan, her gece namaz kılan, imanını kurtarmak için evlenmek istemeyen birini kınamıştır. Yaptıklarını onaylamamıştır, onlarla gurur duymamıştır. Bu dengeyi sağlamamız gerek. 
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Şimdi Yusuf Suresi'ne gelip birkaç ders alalım. Sure'nin başında Allah "Elif, Lam, Ra" diye buyruyor. Tekrar söylüyorum, sadece şehvet konusuyla ilgili olan ayetleri burada tefsir edeceğim. Allah "Elif, Ram, Ra" diye buyuruyor Peygamberimizin bunu bilmesine imkan yok zira kendisinin okuma yazması yok. 
Arapça "nasıl, söyle, söyledi, şey" gibi kelimeleri biliyor ama bunlar alfabede bulunan harfler. 

Elif, Lam, Ra harflerini alfabeyi bilmeyen biri bilemez. 

Peygamberimizi tanıyor olsaydınız onun okuma yazması olmadığını biliyor olurdunuz. 

Ve O gelip size "Elif, Lam, Ra" demiş olsaydı ona "Okuma yazma öğrenmeye mi başladın? Öğretmenin kim?" diye sorardınız. Hemen aklınıza birinin ona alfabeyi öğrettiği gelirdi zira onun kendi başına öğrenebileceği bir şey değil. Akıllarda bu soru oluşunca cevap hemen veriliyor. 

Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 

Vurgulamak istediğim başka bir şey daha var ki öncelikle peygamberimizin (s.a.v) yüce bir öğretmeni var, bu yüksek bir eğitim. Bir diğer vurgulamak istediğim şey de mubin kelimesi, kitabın kendisi apaçık ve her şeyi açık hale getiriyor. Kendisi apaçık ve başka şeyleri de açık hale getiriyor yani bu kitabı öğrenmeye çalıştığınızda öğretilerinin açık olduğunu göreceksiniz. Bu kitaba çalıştığınızda durumlarla nasıl başa çıkacağınızı da açıkça gösterecek. 

Nasıl düşünmelisin? Nasıl davranmalısın? İlişkilerini nasıl daha iyi hale getirebilirsin? 

Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 

Sonrasında Allah buyuruyor ki 

"Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik." 

Burada sadece bir şeyin altını çizmek istiyorum. Allah Kuran'ı Arapça olarak gönderdiğini vurguluyor, bunu vurgulamasının önemi nedir? Allah Kuran'da söylediği her kelimenin mükemmel olduğunu not düşüyor. Kullandığı bir kelimeyi başka bir kelimeyle yer değiştiremezsiniz. Öncelikle Allah Arapça'yı diğer dillere tercih etmiştir. Ancak Arapça'da Kuran'da kullanılan kelimelerin elli katı kadar kelime var. Kuran'da aslında çok az sayıda Arapça kelime geçer, tüm Arapça kelimeler haznesi kullanmaz. Arapça kelime haznesi Kuran'da geçen kelimelerden çok daha fazla. Allah risalesini iletmek için Arapça'da en el değmemiş en mükemmel kelimeleri seçiyor. İletişim kurabilmek için kelimelerin 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en iyisini seçmiş. Yani tesadüfen kelime seçtiğini düşünmeyin. Böyle bir şey düşünmediğinizi biliyorum ama bu durum daha sonra karşımıza çıkacak. Her kelimenin çok çok çok özel nedeni var. Bu kitabın bazı öğretilerini ve hikmetlerini anlamaya ve sonuca ulaşmaya çalışacağız. Allah bir kelimeyi seçtiğinde bunu özellikle seçtiğini bilmeli ve itibar göstermeliyiz. O kelimeyi seçmiştir zira seçtiği o kelimenin görevini üstlenecek başka bir kelime yoktur. 
Maşallah izleyiciler arasında Arap kardeşlerimiz var. 

"Sözlerin (olayların) tevîlini (yorumunu) sana öğretecek." (Yusuf/6) 

Müfessirler bunu tehvilil ahlam (rüya tevili) diye çeviriyorlar. Hadisi ahlam yani rüya olarak tefsir ediyorlar bu nasıl olur? Bazı insanlar şöyle diyor. Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf'a "Allah sana sözlerin tevilini öğretecek." Kelime anlamıyla "ahadis" söz diyor. Kelimenin tam anlamıyla tüm konuşmaları diyor. 
Kıssanın geri kalanına baktığımızda rüyaları tevil ettiğini görüyoruz. 

O nedenle konuşmadan kastının rüya olduğunu söylüyor müfessirler. Rüya demek isteseydi rüya derdi. Her türlü konuşmanın diyor, bu kelimeye saygı duymalıyız. Allah'ın o kelimeyi seçmesinin bir nedeni var, size anlatmak istediğim şey de bu. Çeviri yapılırken gözden kaçan şeyler bunlar. 

Evet şimdi başlayalım. 

Allah kıssaların en güzelini anlatacağını buyuruyor. 

Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. (Yusuf/3) 

Şimdi vahiy kelimesine bakalım, evha. Bir önceki ayette indirdik diyor vahyettik diye buyurmuyor. Bir önceki ayette Kuran'ı indirdiğini bu ayette ise vahyettiğini buyuruyor. Vahiy kelimesi ilham, esin vahiy olarak çevrilebilir. Size vahiy ile ilgili başka bir şey daha söyleyeyim. Evha yani küçük bir işaretle bir şeyi belirtmek. 
Birine gizlice işaretle bir şey ima etmek, göze çarpmayan bir ima. Mesela sen ve arkadaşın çok sıkıcı bir toplantıda oturuyorsunuz. 

Arkadaşına "Adamım çok sıkıldım. Hemen çıkalım buradan" diyemiyorsun şarjın da bitmiş ona mesaj atamıyorsun. Gözlerinle şu işareti yapıyorsun. Ama fazla belli etmemeye çalışıyorsun. Böyle yapmıyorsun zira çok bariz olur. Bu bir vahiydir. Vahiy çok göze çarpmayan bir imadır. Kuran'ı anlamanın ölçütlerinden biri de Allah'ın çok göze çarpmayan imalarını anlamaktır. Bize bazı şeyler 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öğretir, buna dikkatlice çalışınca imaları ve ipuçlarını fark edersiniz ve anladım dersiniz. Sizi bu hale getirir. 

Hâlbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin.(Yusuf/3) 

Burada habersiz (gafil) kelimesinin kullanılmış olması çok önemli. Bu kelime peygamber efendimiz için kullanılıyor ve görünen anlamı şu ki bundan önce peygamberimizin Kuran'ın ne olduğu hakkında bir bilgisi yoktu. Bariz anlamı bu ancak başka bir nokta daha var. 

Allah ona öyle işaretler öyle ipuçları verecek ki başkasının\Nbunu kendi başına bulabilmesi olanaksız, başka kimse bilemez. Küçük detaylara bakıp büyük olayları görebilen insanlar vardır. Burada gençler olduğu için, televizyon falan izlemediğinizi biliyorum ama yine de televizyona atıfta bulunacağım, Sherlock gibi dedektif filmleri oluyor biliyorsunuz. Bu adamlar kimsenin görmediği şeyleri fark edebiliyorlar. Herkes masa görürken o cinayeti görebiliyor mesela. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Adamın özel görüş yeteneği var. Diğer herkes gafil, aslında dikkat etmiyorlar. 

Bu tür bir yetenekleri yok. Allah Kuran vesilesiyle bazı olaylara dikkat edebileceğimizi buyuruyor. Başka türlü dikkat edemezdik, gafil olurduk. Bunun önemli bir mesele olduğunu bile düşünmezdik. Bu vahiy nedeniyle artık gafil değiliz, ihtimam gösteriyoruz ve Allah'ın bize bakmamızı buyurduğu belli konuları görmemezlikten gelmiyoruz. Buradaki başka bir çıkarım da çok önemli. 
Kuran olmadan bu diyaloglar olmadan size söyleyeceklerimin pek önemi olmazdı. Bu olmadan peygamberimiz bile bilemezdi, ve in kunte min kablihî le minel gâfilîn 

Kuran olmasaydı peygamberimiz (s.a.v) bile bazı şeylere dikkat edemezdi, bizden hiç bahsetmiyorum bile. Eğer bu konu geçmeseydi biz Müslümanlar bile bazı konular konusunda olmamız gerektiği gibi hassas olamazdık. Burada belirtilmek istenen konu bu. Yusuf (a.s) bir rüya görür ve buradaki herkes rüyayı bildiği için konuyu fazla derinlemesine irdelemeyeceğim ancak anlatmam gereken bazı şeyler var. Babasına gelir ve gördüğü rüyayı anlatır. Yusuf (a.s) o zamanlar genç mi yoksa yaşlı bir adam mı? 

Yusuf (a.s) yaşlı mı? Maşaallah buradaki İslami bilgi takdire şayan. Yusuf (a.s) genç mi yaşlı mı? Aslında ikisi de değil, o bir çocuk o zamanlar. Yakaladım sizi. O bir çocuk ve kimin yanına geliyor, boşluğu doldurun, kimin yanına geliyor? 
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Babasının yanına gidiyor. Ve ona rüyasını anlatıyor. Harika. Küçük bir çocuk babasına gidip rüyasını anlatıyor. Dinleyiciler arasında baba olanları göreyim. 
Harika, peki kaçınızın çocuğu size gelip rüyasını anlattı. Çok az. Bu güzel bir şey değil mi? Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Çocuğunuz sizin yanınızda rahat hissediyor demektir. Sizinle konuşmayı seviyor, size güveniyor demektir. 
Ona bağırmayacağınızı biliyor, "Dün gece çok şeker yedin ondan öyle bir rüya görmüşsündür." demeyeceğinizi biliyor. Baba ile oğul arasında öyle rahat bir ilişki var ki çocuk gidip babasına rüyasını anlatabiliyor. Baba "Tamam, tamam." 
deyip geçiştirmiyor, onu dikkatlice dinliyor. 

Şüphesiz ki ben onbir yıldız gördüm. 

Sonra ve eş-şems ve el-kamer güneşi ve ayı gördüm. 

Burada kullanılan fiil raeytu: gördüm. Ama inni diyerek vurguluyor, "gerçekten ben" böyle bir rüya gördüm diye vurguluyor. Gördükleri nedeniyle şoka uğramış o nedenle inni diye vurguluyor. 

11 yıldızı, güneşi ve ayı gördüğünü söyledikten sonra o kadar şok olmuş ki 
cümlesini yeniden başlatıyor. Bilirsiniz, çocuklar heyecanlandıklarında cümlelerini bitiremezler. Oyun bahçesinde ne oldu? Oynuyordum, oynuyordum, oynuyordum oynuyordum, o geldi ve ben oynuyordum. 
Oynuyordun da sonra ne oldu, bana olanı anlat. Tamam anlatacağım bekle, ben oynuyordum. 

Çocuklar heyecanlanlı olduklarında kendilerini tekrar ederler. Kuran'daki muhteşemliğe bakar mısınız. 

İnnî raeytu ehade aşera kevkeben veş şemse vel kamere, raeytuhum. 

Tekrar ediyor, kelimeyi tekrar ediyor. 

Çocuk kendini tekrar ediyor. Gördüm onları gerçekten gördüm. Li sacidin, li mukaddem. Özellikle ona yapıldığını söylüyor. Bana secde ediyorlardı, başlarını öne eğiyorlardı. Güneş ve ayın kafası yoktur nasıl secde edebilir? Biri o sahneyi bana çizebilir mi? Muz resmi falan mı çizer acaba nasıl yapılır? 

Güneş ve ay nasıl secde eder, yıldızlar nasıl secde eder? Arapça'da muhteşem bir nokta var ki "Biz Kuran'ı Arapça indirdik." 

Arapça ile ilgili fevkalade bir şey var ki: 

"raeytuhunne" veya "raeytuha" demiyor raeytuhum li sacidin diyor. "Hum" aklı olan varlıklar için kullanılan bir zamirdir. Aklı olmayan varlıklar için kullanılmaz. 
Burada kullanılan zamir aklı olan varlıklar için, insanlar, cinler, melekler için kullanılan bir zamirdir. 
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Diğer bir deyişle rüyasını anlatan bu çocuğun rüyasında gördüğü güneşin, ayın ve yıldızın gerçek güneş ay ve yıldız olmadığını, insanları temsil ettiğini anladığını anlayabilirsiniz. 

Ayetin Arapçasından bunu anlayabilirsiniz. 

Çevirisini okuduğunuzda "11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm, bana secde ederken gördüm onları." diye çevriliyor. Bu kadar, onları gördüm. Ancak Arapça'da onlar anlamına gelen farklı kelimeler vardır. 

İnsanlar ve eşyalar için onlar anlamına gelen farklı kelimeler kullanılır. 

Güneş, ay ve yıldızlar cansız varlıklardır ancak Yusuf (a.s.) onları insan olarak görüyor (bu nedenle hum zamirini kullanıyor) Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Rüyasının anlamını çoktan çözmüş zaten, onu da rahatsız eden bu. 

Bu nedenle rahatsız oluyor, onu rahatsız eden bu. Bu çok mantıklı. 

Ve bu nedenle sacidin, çoğul zamir kullanıyor, bu zamir cansız varlıklar için kullanılmaz. 

Cansız vardıklar için kullanacak olsaydı sacida veya sacidat derdi ama sacidin diyor. Aklı olan varlıklar için kullanılan bir zamir. Bu çocuk rüyasının anlamını çözmüş, çok zeki bir çocuk, rüyanın anlamını biliyor. 

Peki babası ne diyor? Ve kezâlike yectebîke rabbuke. Babası da lâ taksus ru'yâke alâ ihvetike diyo. Babası da rüyanın anlamını anladı. Kardeşlerine bu rüyadan bahsetme, diyor. Sana tuzak kurarlar, fe yekîdû leke keydâ Bugünün konusu bu değil, bugünün konusu şehvet ama biraz bu konuya değinmek gerek. 

İşte böylece Rabbin seni seçecek, diyor. (Yakup a.s.) Sen özel bir çocuksun, Allah seni seçecek, senin özel bir zekan var, sende özel bir şey var ki Allah seni seçecek. Burada "yectebike" kelimesine dikkat edin. Yestefika veya yehtareke diyebilirdi, (seçmek anlamına gelen başka kelimeler) 

Bunlar da Rabbin seni seçti ya da işte böylece Rabbin seni seçecek anlamına gelirdi. Kuran'da seçim anlamına gelen başka kelimeler de var. Ancak yectebike diyor. İctiba kelimesi cebva kelimesinden türemiştir. Cebva özel niteliklerine göre seçim yapmak demektir. Basit bir örnek vereyim, arabayı tamir edeceksiniz diyelim ve şanzıman yağı seçmeniz gerekiyor şanzıman yağının koyulacağı yere antifiriz koymazsınız doğru şişeyi seçmeniz gerekir. Doğru şişeyi seçtiğinizde ictiba yapmış olursunuz. 
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Bu şişe bu işlev için. Bir vidayı sıkıştırmanız gerekiyor ama yassı başlı bir vida ve sıkıştırmak için yassı başlı tornavidayı seçersiniz zira ancak o iş görür, bu ictibadır. Şirketiniz için doğru niteliklere sahip muhasebeciyi işe aldığınızda yine ictiba yapmış olursunuz zira o iş için en uygun kişi odur, anlıyor musunuz? Bir kişi bir iş için uygun niteliklere sahipse onun seçilmesi ictiba olarak adlandırılır. 
"İşte bu nedenle rabbin seni seçecek." Yusuf aleyhisselama babası Yakup aleyhisselam diyor ki "Sende olan özel yetenekler nedeniyle Allah seni seçecek." 
Bu konuşmadan özel yeteneğin ne olduğu görülüyor? Yorumlanması en zor olayları bile yorumlama yeteneği\Nolduğu görülüyor, her şeyi hemen anlayıp yorumlayabiliyor. Sonra diyor ki "Rabbin sana her türlü konuşmanın tevilini öğretecek." Şimdi ilerliyorum. Her türlü konuşmanın diyor, rüyanın demiyor. 
Rüyaları da tevil edecek ama Allah'ın hadis kelimesini kullandığına dikkat etmemiz gerek. 

Bu ne anlama geliyor? Yusuf aleyhisselam sadece rüyaları değil başka şeyleri de tevil edecektir. Eğer sadece rüya olsaydı ve yuallimuke min tahvilil ahlam derdi. 
Her türlü konuşma olduğu için hadis kelimesini kullanıyor. Allah Yusuf aleyhisselamın insanların söylediği veya yaptığı küçük küçük şeylerden anlamlar çıkarmasını sağlamıştır ona o yeteneği vermiştir. 

Ayrıca söz anlamına gelen hadis, olay anlamına gelen hadise kelimesinden gelmektedir. Konuştuğunuz hadise hadis olur. Hadis kelimesini kelam kelimesinden farklı kılan şey budur. Yusuf aleyhisselam sadece sözleri değil olayları da anlayacaktır. Bazen insanlar hiçbir şey söylemeden iletişim kurarlar, bunun farkındasınız değil mi? Bazen insanlar bazı şeyler söylerler\Nama çok başka şeyler kastederler. Mesela eve geç gittiğinizde karınız size bu şekilde "Ve aleyküm selam" dediğinde işiniz bitmiş demektir. Kelime anlamı olarak "Huzur senin de üzerine olsun." der ama kastettiği "Huzur içinde yat." tır. =) Bunu cümleden değil de cümlenin söyleniş şeklinden anlarsınız değil mi? 

Kelimelerden ötesi var. Durumu, açıklamaları anlamalı, kişi nasıl bir tonda konuşuyor, kişiliği nasıl. 

Psikoloji dahil oluyor. Aslını isterseniz Yusuf aleyhisselam uzman bir psikolog olacaktır. 

İnsanların ağzından çıkan sözlerle akıllarından geçirdiklerini çok iyi anlayacaktır. 
Yusuf aleyhisselam bu zekada biri olacaktır. Kıssayı ileri sarıyorum, kardeşleri onu kuyuya atarlar. 
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Biri onu kuyudan çıkarır. Çıkaran kim? Bilen veya fikri olan var mı? Cebrail aleyhisselam çıkarır. ?(!) Kuran'da kim onu kuyudan çıkarıyor? Hayır aziz onu çıkarmadı, azizin gidip taşrada kuyu kazacak vakti yok. Bir grup insan seyahat ediyordu, o zamanın kamyon şoförleri diyelim, ticaret yapan bu insanlar kuyudan su çekmeye çalışırken bir baktılar ki karşılarında bir çocuk. Onu alıp bir karaborsada sattılar. O zamanlar köle satışı normal bir şeydi ve köle pazarında onu azize sattılar. Aziz çocuğu çok sevdi ve evine götürdü. Ve kâlellezîşterâhu min mısra : Mısır'da onu satın alan kişi karısına diyor ki "imraetihî: karısına" diyor ki: "Ekrimî mesvâhu" Çeviride diyor ki "Onun yerleşeceği yere hürmet göster."Kelime anlamı olarak "Yerleşeceği yere hürmet göster" diyor. Bu kelimeleri anlamaya çalışalım. Önce yerleşeği yeri konuşalım. Mesken değil mesva, seva kelimesinden geliyor. Peygamberimiz için de kullanılıyor ve mâ kunte sâviyen fî ehli medyene:"Sen Medyen halkı arasında (uzun süre) yerleşmiş değildin." Seva bir yerde çok nesiller boyunca yaşamak demektir. 

Seva sadece senin yaşadığın bir ev değil, nesiller boyunca yaşadığın bir yerleşim yeridir. Mesva kelimesi adamın bu çocuktan çok etkilendiğini ve çocuğun ve nesillerinin oraya yerleşmesini istediğini gösteriyor. 

Çocuktan ne kadar etkilendiğini tahmin edebiliyor musunuz? Bazen birini işe aldığınızda onunla uzun süre çalışmak istersiniz. Bu çocuğu deneyim için almadı, belli bir dönem için alıp da sonra başkasına satarım gibi bir düşüncede değildi. 
Onunla uzun süre yaşamak istiyordu, mesva kelimesinden bunu anlıyoruz. 
Mesva aynı zamanda nesep anlamına gelir. Çocukla ettiği kısacık bir sohbetten onun asil bir soydan geldiğini anlamıştı. Onun saygıdeğer bir çocuk olduğunu sokaklarda ve yozlaşmış bir toplumda yetiştirilmediğini anlamıştı. Aslını isterseniz o çok soylu bir soydan geliyordu. 

Babası Yakup (a.s.) bir peygamber, dedesi İshak (a.s) bir peygamber, büyük dedesi de İbrahim (a.s.) da bir peygamber. Bu adam çocukla ettiği kısacık bir sohbetten bile asil bir kandan, asil bir nesepten geldiğini anlamıştı. Sonra karısına gelir. Hizmetlilere de gidebilirdi, hizmetlileri de vardı değil mi? Kapıyı açtıklarında başka hizmetlilerin de olduğunu anlıyoruz. Başka hizmetliler de vardı çocuğu hizmetlilerin yanına götürüp ona bir barınak verin de diyebilirdi ama doğruca karısına gitti. Ve karısına sadece ona bir yer ver demekle kalmadı "Yaşayacağı yere hürmet göster." dedi. "Uzun süre yaşayacağı yere hürmet göster." Bu ne anlama geliyor? Bir çocuğun kalacağı yere hürmet göster demek 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ne anlama gelir? Oraya gitme, karışma, müdahale etme. Karısı biraz... Nasıl desem.... Biraz meraklı... Biraz da sayko ama bunu sonra öğreneceğiz.. 

İnsanların işine burnunu sokmayı seviyor. 

Kocası da diyor ki "Bak kadın! Ben bu çocuğu sevdim, ona saygı göstereceksin."Yani demek istiyor ki "Ondan uzak dur. Onu yalnız bırak. Ben bu çocuğu sevdim." Karısının biraz kaçık olduğunu biliyor ve gidip "Yerleşim yerine saygı göster." diyerek önlem alıyor. Bunu ona söylediğinde "ekrimî mesvâhu asâ en yenfeanâ ev nettehizehu veledâ" "Umulur ki bize bir faydası olur veya onu evlat ediniriz." Bir köle satın aldığınızda onu evlat edinmeyi düşünmezsiniz. 
Çocuğun asil ve harika bir çocuk olduğunu düşündüğü için, maşallah çok da tatlı bir çocuk, evlat ediniriz diye düşündü. Çok ilginç bazı müfessirler adamın kadından çocuğu olamadığını söylüyorlar. Belki de adam kadından çocuğu olsun istemiyordur zira kadın çocuğu kendi gibi büyütecekti. 

Şimdi karşısına bedavaya harika yetiştirilmiş bir çocuk çıkıyor. Karısının yetiştirmeyeceği bir çocuk. Hatta karısına lütfen ona karışma, ondan uzak dur diyor. Bu nedenle onu evlat edinmeliyiz diyor, bu harika bir olay. Bu arada antik kültürler hakkında bilmeniz gereken bir şey var. Evlat edinmeyi çocuk yapmaya tercih ediyorlar. Neden söyleyeyim mi? Kraliyet ailelerinde evlat edinme önemli bir meseleydi. Neden mi? Zira çocuğunuz olduğunda karakterine siz karar vermiyorsunuz, bu size bağlı değil. Ancak evlat edinecek olduğunuzda zekasına, fiziksel yeteneklerine vs bakıp istediğinizi evlat edinebilirsiniz. Krallar hatta Roma İmparatorluğunda krallıklar edindikleri evlatlıklarla soylarını sürdürmüşlerdir, kendi soylarıyla değil. Kuran'da Hz. İsa ile ilgili Hristiyanların iki türlü tartışması vardır. Allah'ın çocuk sahibi olduğunu bir de ittehezAllahu velede Allah'ın evlat aldığını söylüyorlar. 

Evlat almak evlat edinmek gibidir, evlatlık edinme düşüncesi Hristiyan inancının bir parçasıdır. Mükemmel bir evlat edindi diyorlar. Kuran bunun da şirk olduğunu vurguluyor. 

Biz çocuk edindi demiyoruz çocuk evlat edindi diyoruz diye kendilerini savunuyorlar ama o da bir şirk. Allah bunu Kuran'da belirtiyor. 

Neyse konumuza dönelim. Adam onu evlat edinmeyi bile düşünüyor. Yusuf aleyhisselam evde büyüyor ve sonra sorunlar başlıyor. Şimdi olaylar iyice 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çığrından çıkmaya başlıyor. Yazdım ki hiçbir kısmına atlamayayım. Ve lemmâ belega eşuddehû: En şiddetli güçlü kuvvetli çağına eriştiğinde... 

Murahık (buluğ çağına eren) Arapça genç demektir,\NAIIah gençlik çağı için bu kelimeyi kullanmıyor. 

En şiddetli (yoğun, güçlü) çağına geldiğinde diyor.\NKuranda genç olmakla ilgili geçen harika bir analiz 

Sahip olduğun her duygu nasıl? Yoğun. Video oyunu oynuyorsun ve ikinci turda kaybetmişsin. Elindeki kumandayı yere atar, ezersin tekme atarsın duvarı yumruklarsın. Gözlerinden yaşlar akar bir karakteri 40 kere yenmeye çalışır ama yenemezsin. 40 kere tekrarlarsın ve yine yenildiğinde... Kızgınlığın güçlü, arkadaşlığın güçlü. Dışarda takılma isteğin çok güçlü. Futbol oynamak istediğinde bir iki saat değil daha ayakta duramayacak hale gelene kadar oynarsın. Gençken yaptığın her şeyi yoğun duygularla yaparsın. Bir kız görünce hemen "Onunla evlenmek istiyorum." Başka kızı görünce "Onunla da evlenmek istiyorum." Bütün duyguların yoğun, her şeyde aşırıya kaçıyorsun. Yetişkin olduğunda daha önce tecrübe etmediğin özgürlüğü, duyguları, vücudunla ilgili değişimleri tecrübe ediyorsun. Ve hepsi de gerçekten çok yoğun duygular. 
Eşuddehu yani kelimenin en üstün derecesi. 

Yusuf (a.s) duygularını en yoğun yaşadığı yıllarına erişir. Bu arada çocuğu buluğ çağına ermiş olan kaç aile var burada? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. 

Ben de daha yeni oldum, elhamdülillah. Ölesiye korkuyorum, aman yarabbim. 
Allah özellikle genç bir erkek olduğunu vurguluyor değil mi? Genç erkeklerin belli duyguları vardır, bu konuyu konuşmamıza gerek yok. Ümmet arasında bu duyguların ne olduğuna dair kesin bir icma var, açıklamaya gerek yok herkes ne olduğunu biliyor zaten. Bu gerçekleştiğinde Allah buyuruyor ki "ateynahu hükmen" Ona hüküm iyi karar verme yeteneği, kararlılık verdik. Buluğ çağına ermiş, hormonların deliye dönmüş ve Yusuf aleyhisselam kadar yakışıklıysan başına iş gelecek demektir. Bir sorun çıkacaktır ancak Allah ona hüküm verdiğini buyuruyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir gence öğretilmesi gereken en önemli şey nedir? Doğru karar vermek. Bunu bir sınıfta öğretemezsiniz, bir sohbet oturumunda öğretemezsiniz. Doğru karar verme durumu gerçek hayatta gerçekleşir. 

Doğru karar verme yeteneğini ancak karar verme özgürlüğüne sahip olursanız edinirsiniz. Genç evladınızın yaptığı her şeyi kontrol etmeye çalışırsanız siz de 


14 





Nouman Ali Khan Dersleri - Genç Müslümanlar 


çocuğunuz da sefil olacak ve yine asilik edecek. Onları biraz rahat bırakın, onlara doğruları öğretin ve biraz rahat bırakın. 

Bırakın kararlarını kendileri versinler, hata yapacaklar ama bu hatalardan aynı zamanda ders de çıkaracaklar. Sonra daha az hata yapıp o daha az hatalardan yine ders çıkaracaklar ve daha sonra daha iyi bir insan olacaklar. Allah Yusuf aleyhisselama karar verme yeteneği, hüküm vermiştir. 

Gençlere yetki vermenin (kendi kararını kendi vermesinin) ne demek olduğunu anlamamız çok önemli bir şey. Onlara yapamayacaklarının listesini vererek güçlendiremezsiniz. Arkadaşlarımla dışarı çıkabilir miyim? - Hayır! Araba sürebilir miyim? - Hayır! Film izleyebilir miyim? - Hayır! Peki şunu... - Hayır! 

Ya bunu... - Hayır 

! - Gidip uyuyabilir miyim diye soracaktım sadece. 

- Hayır, otur orada! 

-Peki neden uyuyamıyorum? 

-Zira bunu yapmak istediğini söyledin ve sen ne yapmak istesen tehlikeli olduğunu düşünüyorum. 

Aileler bu hale geldi. 

Çocuğum bir şey yapmak istiyorsa muhtemelen haramdır. Çocuklar da "Neden hep hayır diyorsun?" 

Sonunda ne yapıyorlar sinirden patlıyorlar. Neyse şimdi Yusuf aleyhisselamın kıssasına dönelim, nasıl bir ailesi vardı? Müslüman mıydı ailesi? 

Evet çocukken öyleydi sonra alıp götürüldü ve Müslüman olmayan bir ailenin yanındaydı öyle değil mi? Müslüman olmayan bir aile tarafından alınmadı mı? 
Evde de sayko bir kadın ve politikacı bir adam var. Ne ev ama! Çok iyi bir çevrede olduğu söylenemez ve kendisi o çevrede bir genç oluyor. Yoldan çıkabilirdi öyle bir çevrede zira ne derler herkes çevresinin ürünüdür. Ancak onun özel yeteneği var. Allah ona özel bir güç vermiş. Çok kötü bir çevrede yaşayıp da bir genç olarak çok doğru kararlar alacak yeteneğin olabilir. Sonra Allah ona ilm verdiğini vurguluyor. Dikkat ederseniz ilim ikinci sırada. 

Bir genç olarak çok bilgi sahibi olabilirsiniz, hacker olabilir, uygulama programlayabilir, arabalarla ilgili her şeyi biliyor olabilir, iyi notlar alan bir öğrenci olabilirsin. Ama iyi karar verme yeteneğin yoksa iyi notlar alan en aptal çocuk olursun. 

Bilgin vardır ama hikmetin yoktur, iyi karar verme yeteneğin yoktur. 
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Öncelik hükümdür. Çocuklarımıza ne yapıyoruz? Onları iyi okul bulunan yerlerde yetiştirelim, notları yüksek not olsun, fen, matematik, İngilizce derslerini en iyi alabilecekleri yerlerde okutalım diyoruz. 

Bunların hepsi güzel hepsi ilim ama hüküm nerede? En iyi fen, matematik İngilizce dersi veren okullar, en yüksek SAT puanlarına sahip olanlar, en yüksek puanlarla girilen üniversiteler manen en yozlaşmış ve yıpranmış üniversiteler. 
Bu okullardaki neredeyse her çocuk pornografi bağımlısı. Çocuklar arasında her türlü pislik paylaşılıyor. Dilleri de çok pis ve onlara normal geliyor. Kullandıkları maddeleri söylemiyorum bile, bunlar en yüksek notları alan çocuklar bu arada. 
Bizler yanlış şeylere odaklanmışız, başarı anlayışımız yanlış, Allah bizlere ne buyurmuş hiç bakmıyoruz. 

âteynâhu hükmen ve ilmâ(ilmen), ve kezâlike neczîl muhsinîn. İşte biz, iyi davrananları böyle mükâfatlandırırız. 

Bu arada ihsan maneviyatın en yüksek derecesidir ve Allah Azze ve Celle buyuyuror ki eğer sizde bu iki şey varsa eğer sizde ihsan varsa Allah size öyle bir güç verir ki genç bile olsanız çok dindar biri olursunuz. Bu arada Yusuf aleyhisselam din konusunda çok mu bilgiliydi? Alim miydi? Hayır, öyle bir eğitimi yoktu. Çocukken dini eğitim almıştı sadece, babası Yakup (a.s)'dan özel eğitim almıştı ama sadece çocukken. Çocukken o eğitimi almıştı ve şimdi artık bir genç olmuştu. 

Şimdi ortalık iyice karışacak. Çeviride diyor ki (Yusuf'un) evinde kaldığı kadın ondan murat almak istedi. Çeviri böyle diyor. Ondan murat almak istedi ya da gönlünü çelmek istedi başka bir çeviri de öyle diyor. Ravada kelimesine bir bakalım. Kökeni r, v ve d harflerinden oluşuyor. 

İlk anlamı şu ki Raid aslında koyunları toplayıp gütmekle ve korumakla görevlendirilen kişiye söyleniyor. (Çoban) O kişi koyunlara nasıl seslenir bilmiyorum ama seslenerek onları biraraya toplar ve kendisine yakın tutar. 
Sürüden ayrılmasınlar diye hepsini birarada tutmaya çalışır. 

Ayrıca arayan kişi anlamına gelir. Raid, ruvad çoğul hali. Peygamber efendimiz bir hadisinde sahabe için şunu söylemiştir/'Arayış içinde gelir, delillerle dönerler." 

Ruvaden yani arayış içinde geliyorlar. Dışarı çıkıp bir şeyleri bulmaya çalışmak, aramak bu kelimenin anlamlarından biri. Bir şeyi koruma va sahip olma 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konusunda herkesten daha önde ve daha azimli kişi demektir. Birinde ravd varsa ortalıkta çaktırmadan dolaşır. Bütün anlamları özetleyeceğim. 

Bir şeyi istemek, göze çarpmayan bir şekilde etrafta dolanıp göze çarpmayan imalarda bulunmak. 

İkinci anlamı buydu. Üçüncü anlamı da bir şey elde etmek için herkesten daha azimli olmak. 

İrade kelimesiyle aynı anlamda. İrade şeyen : Bir şey istemek Son olarak mühlet 

Bazı şeyleri ağırdan almak da ravd olarak geçer. Ravede ne demek? Onu arzuladı demek. Onun da kendisinden hoşlanmasını istedi. O nedenle onun yanında şirin görünmeye çalıştı. Yusuf senin burada olduğunu fark etmemiştim. 
İzlenimlerim oldukça iyidir biliyorum, teşekkürler. Böyle davranıp durdu. 

Sürekli etrafında dolandı tesadüfen bulunduğu yerlerde bulunmuş gibi yaptı. 
"Yusuf ne yaptığını merak ediyordum da neyse ben gidiyorum şimdi." Sürekli orda burda etrafında hep onun gözünün önünde olmaya çalıştı. Yusuf (a.s.)kemale erdikçe kadının da ilgisini çekti. Bu arada şehvet kötü bir şey değil hatırlıyorsunuz değil mi? Ona hayran olduğu için onu yavaş yavaş tuzağa düşürmeye çalıştı. Ravd aynı zamanda mühlet demektir. Yavaş yavaş onu ağına düşürmeye çalıştı. 

"Yusuf harikasın." 

"Otursana, otursana. Sadece konuşmak istiyorum." 

(Aslında gerçekten konuşmak istemiyorum ama) konuşmak istiyorum sadece. 
Kadın sürekli bunları yapıp duruyordu. Bakınca masum şeyler bunlar yani şunu diyemezdi "Bana bugün ne dedi biliyor musunuz? Benimle konuşmak istediğini söyledi."Bundan şikayet edemezsiniz bakılınca kötü bir yanı yok gibi. Zira çok göze çarpmayan çok kurnaz belirsiz hareketler bunlar, öyle hemen yakalayamazsınız. Ne yani konuşmak da mı haram? Hayır haram değil. Onu yavaş yavaş ağına çekiyordu. Kuran'da bu harika bir olay. Birini ağına düşürmeye çalışmak bir erkeğin yapacağı bir iştir. Ama Allah Kuran'da bunu yapan bir kadını anlatıyor. Neden mi? Allah en sıradışı bir örneği alıp bunun kadınların da başına gelebileceğini anlatıyor. Bunu genelde erkekler yapar. 
"Selam, dünkü ödev var mı sende?" "Teşekkürler, teşekkürler." 

"Ne yani? Ödev sormak haram mı, nedir yani?" Planı yapıp ağır ve temkinli adımlarla ilerleyen erkektir. Sonra şöyle der "Seninle konuşmayı çok 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seviyorum." Başka ne bileyim "Sen çok dindar bir kızsın." Kızın dindar olduğu falan yok. Kız da şöyle düşünmeye başlıyor "Vay imanımı seviyor." 

"Tabii, tabii imanını seviyor. Ha şunu hileydin imanını seviyor, hiç şüphen olmasın!" Ama burada bunu yapmaya çalışan bir kadın anlatılıyor. Evli bir kadın. 
Allah evli bir kadından neden bahsediyor? Bu +13 bir sahne sayılabilir. Burada küçük çocuklar var biz de şehveti konuşuyoruz. Bundan ne öğreniyoruz biliyor musunuz? Kimse şehvetten muaf değil, evli ol ya da olma fark etmez. Kadın ya da erkek ol fark etmez. Bu başına gelebilecek bir şey, bu duygular senin de başına gelebilir. Duyguya sahip olmak yanlış değil, o duygularla yaptıkların yanlış. Kadın duygularını dizginleyemez orada burada hep yanında olmaya çalışır sonunda duyguları gittikçe büyür ve tam bir psikopata döner. 

Bir gün kadın bu duygusuyla baş edemez, Yusuf (a.s) ona karşılık vermez hüküm sahibidir zira. 

Genç ama zeki bir adam. Kadının şirin görünmeye çalıştığını fark ettiğinde "Hemen gidip banyoyu temizlesem iyi olur." diyordu. Hemen onun bulunduğu yerden kaçıyordu. Sonra bir gün ne oldu? 

“Aklını çelmek istedi." 

“Kapıları kilitledi." (Yusuf/23) 

Bir sürü kapı var, her kapının üzerinde de kilit var. Teker teker hepsini kilitledi. 
Yusuf aleyhisselam temizlik yapıyor, sedirin tozunu alıyordu. Sonra kadın ona dedi ki heyte lek. 

Hadi gel, dedi. Şimdi mesele şu ki kadın evin sahibi değil mi? Yusuf (a.s) ise bir hizmetli. Yıllardır evde hizmet ediyor. Yani kadın ona hep "Hadi buraya gel." 
diyordu. Hadi gel bulaşıkları yıka, gel çamaşırları yıka, gel şunu yıka, hep bunları diyor değil mi? Heyte lek münakaşaya yol açan bir sözcük değil. Estağfurullah ne diyor bu, diyeceğiniz türden bir kelime değil, heyte lek tamamen normal bir kelime. Çabuk buraya gel, demek. Ancak bu genç adam çok zeki ve Allah ona konuşmaların tevilini öğretmiş. 

Kendisi "hadi gel" denmesiyle "hadi gel" (farklı ses tonuyla) denmesi arasındaki farkı anlıyor. Farkı anlıyor ve neler döneceğini biliyor. Kadın başka ne zaman ona çabuk buraya gel dese ne yapıyordu? 

Hemen oraya gidiyordu. Kadın her zamankinden farklı bir kelime kullanmadı. 
Ama bu konuşmaların tevilidir. Kendisine konuşmaların tevili öğretilmişti hatırlıyor musunuz? Onunla birlikte biz de konuşmaların tevilini öğreniyoruz. 
Yani biri seni aradığında veya sana şu sms gönderdiğinde "Akşam yemeğini 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yedin mi?" Aklına "Konuşmanın tevilini öğretecek" ayeti gelsin. "Akşam yemeğini yedin mi?" "Ben akşam yemek yemiyorum." Bu konuşmanın nereye gideceğini biliyorsun. "Yo yo çok masum bir soru sadece akşam yemeğini soruyor." "Program bittikten sonra ne yapacaksın? Dondurma yeriz diye düşünüyoruz sen de gelmek ister misin?" "Halak, dondurma daveti, dondurmaya bayılırım. "Bunun başka bir şeyle ilgisi yok, bu mesajın arkasında bir niyet yok " Evet var ve sen bunu anlamayacak kadar aptal değilsin. 
Anlıyorsun ama aptalı oynuyorsun. 

Bu nedenle ravedethu an nefsihi. "Aklını çelmek istedi." Kendisinin kemale ermiş olgun bir genç olduğunu biliyordu. Ravedet ayrıca birinin aklını çelmek demektir. Bu ne anlama geliyor bakalım. 

Allah insanı duygu sahibi olarak yaratmıştır. İçimizde bir volkan var, içimizde çok fazla duygu var. Ayrıca Allah bizlere gerçeği öğrenecek muhteşem bir akıl vermiş. Eğer aklımız olmasaydı Allah'ın kelamını anlayamaz. Peygamber efendimize (s.a.) tâbi olmazdık. Düşünemeyen insanlar olsaydık bunlar gerçekleşemezdi. Bu olağanüstü aklımız olmasaydı hayattaki amacımızı anlayamazdık. Ama bizler sadece düşünebilen robotlar değiliz ayrıca çok güçlü duygularımız var. Öfke çok güçlü bir duygudur, kıskançlık çok güçlü bir duygudur şehvet güçlü bir duygudur. Karşı cinse duyulan arzu çok güçlü bir duygudur. Birine karşı bir şey hissetmek hafife alınır bir konu değildir. Aklını başından alabilir, başka bir şey düşünemezsin, sadece o kişiyi düşünürsün. 

Şimdi artık bu çok kolay zira artık fotoğrafları facebookta her yerde dolaşıyor ama baktığından haberleri bile yok zira bir stalkersın. Ekran arka planı yapmışsın her iki dakikada bir bakıyorsun. Sürekli aklında, fotoğraflarını görmeyince, onunla konuşmayınca, mesajlaşmayınca veya ondan haber alamayınca nefes alamıyorsun sanki. 

Bu karşı konulmaz bir durum olabilir. Buradaki evli kişilerin ne konuştuğum hakkında hiçbir fikirleri yok. Ama bunlar oluyor, özellikle de hangi yıllarda? 
Ergenlik yıllarında. Aklın başından gidiyor adamım, bir mil gidiyor yani. 
Pakistan'da falan olsaydın kafanda tam bir Hint filmi oynardı yani. 

(Hayallerinde) Ağaçların etrafında falan dolanır işi sonuna kadar götürürdünüz. 
Bu küçük bir mesele değil, peki bunu size neden anlatıyorum? Bu size kim olduğunuzu unutturur. 
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Namuslu, düşünceli, bir amacı olan bir insanın hayatında büyük şeyler başarması gerekirken başına bu dert bela olunca kim olduğunu unutur hayatında hiçbir şey başaramaz ve kaybolur gidersin. 

İlaç bağımlısı gibi o kişinin ya da arzunun bağımlısı olursun ve bütün üretkenliğin biter. 

Sahip olduğun bütün iyiliklerin yok olur. Aslında bu duygunu bastıramazsan bir hayvana dönüşürsün. 

O arzu artar ve senin de tek yapmak istediğin o duygunu tatmin etmek olursa sadece bu duygunu tatmin etmeyi düşünür ve arzular ve her şeyden çok istersin. Sonuçlarını düşünmezsin, karşı tarafı düşünmezsin. Kızın ailesini, namusunu düşünmezsin, hiçbir şey düşünmezsin sadece hormonlarını düşünürsün tıpkı bir hayvan gibi. Hayvanlarda kuş mesela başka bir kuşu görse önce evlilik teklifi edeyim mi diye düşünmez sadece peşinden gider. Bir süreç yoktur yani, sen de öyle bir hayvana dönüşür peşine düşersin. Bu erkeklerin başına gelebilir hatta en olağanüstü bir örnek olarak kadınların başına da gelebilir. Bu ciddi bir mesele o nedenle tedbirler almalısınız, o nedenle hüküm gereklidir. Kararlılık gereklidir. 

Yusuf Suresi'ni çalışıp da yine de afallayabilirsiniz. 

Siz erkekler bir kıza tutulabilirsiniz. Ya da kızlar bir erkeğe tutulabilirsiniz, olabilir. Aklindadır hep ve kimse bilmez. Hatta hayallerinde onunla 
evlenmişsindir bile, çoktan olmuştur bu, başka kimsenin haberi yoktur. Daha 15 
yaşındasın ve bunu konuşmaya korkuyorsun. Duygularımızla ilgili konuşmalıyız. 
Aileler lütfen çocuklarınızla konuşun. Bizler Amerika'da yaşıyoruz, fazla cinselleştirilmiş bir toplum bu. Çocuklar cinsel resimlere çok genç yaşlarda maruz kalıyorlar. İstatistikler çok yüksek, bu gerçeği inkar ederek yaşayamayız. 
Çocuklarımızla güvenli bir çevrede bu konu hakkında konuşabilmeli ve bu duygularla başa çıkabilmeleri için onlara yardımcı olmalıyız. Zira bu duygular bir şaka değil. Sîzler o yaştayken nasıl olduğunuzu hatırlamak istemezsiniz. Ancak hatırlayacak olduğunuzda neyle başa çıkmaya çalıştıklarını anlayacaksınız. Siz neler yaşadınız kendinize hatırlatmak zorundasınız. Kurmaca gençlik yıllarıyla gelip şunu diyenlerinize bayılıyorum! 

"Ben gençken kadın ne demektir bilmiyordum bile!" 

Hayır, bu doğru değil. Doğru değil! Bunu yapamazsınız, gerçekçi olmalısınız. 
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Kendinize ve çocuklarınıza karşı dürüst olmalısınız. Allah bize bunu yapabilecek güç versin inşallah. Kadın "Heyte lek" "Hadi gel" diyor. Genç adam, güzel kadın ve tüm kapılar kapalı. Kadının istediğini yapsa kimse göremez. Ve duygularının en yoğun olduğu yaşa gelmiş. Yusuf (a.s.) da nihayetinde bir insan melek değil, peygamber evet ama bir erkek. O yaştaki bir erkek, eğer genç psikolojisi okumuş olsaydınız korkutucu bir olay olduğunu görürdünüz. Eğer bu sahne bir film sahnesi olsaydı "Durdur" tuşuna basar etrafınıza bakar "Bunu izleyebilir miyiz?" diye sorardınız. "Heyte lek" dediği kısımda hemen basardınız. "Çocuklar odadan ayrılın." derdiniz. Hz. Yusuf şöyle der "Maazallah - Allah'a sığınırım." 
Buradan gitmeliyim. O zaman fark eder ki ona ancak yardım edebilecek Allah'tır. 

İnnehu rabbi ahsene mesvay. 

Rabbim bana çok güzel bir yerleşim yeri verdi. (Yusuf/23) 

Rabbim(efendim) diyerek Allah'tan başka kimi kastediyor? Kadının kocasını. 
Dikkatli bir dil kullanıyor. Sadece kendisi için değil kadın için de Maazallah diyor. 
Allah'tan korkmuyorsan o kadar çıldırmışsan bari kocanı düşün. Bana bu evi o verdi. Bu arada mesva kelimesi burada ikinci kez kullanılıyor. 

İlk defa geçtiğinde adam karısına onun yerleşim yerine hürmet et diyordu. Bu arada yerleşim yeri kelimesini kullanarak "Kadın, yerleşim yerime hürmet etmiyorsun." demek istiyor. Patronum bana hürmet edilen bir yerleşim yeri verdi, bu benim yapacak işlerim arasında değil. Ben buradan gidiyorum. 

innehu rabbı ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun (Yusuf/23) 

Muhakkak ki zalimler kurtuluşa eremez. 

Şehvetlerini, isteklerini tatmin edebilirler ama asla kurtuluşa eremezler. Felah (kurtuluş) ahiret için kullanılan bir kelimedir yani burada kendisine ahireti de hatırlatıyor. Gençlerin şehvetle baş edebilmeleri için benimsemesi gereken bir zihinsel süreç var. Şehvet kendi başına ille de kötü bir şey değil, bu gerçekleşecek başınıza gelecek, bizim bununla baş edebilmeyi öğrenmemiz gerek. Nasıl baş edebiliriz? Öncelikle Allah'a sığınacağız sonrasında şehvet duyduğumuz insanların namuslu bir hayatı olduğunu hatırlayacağız. Herkes itibarı hak eder itibarımız gereği de kendimizi kontrol etmeli frenlemeliyiz. Son 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olarak da bütün bunların ahirette bir sonucu olduğunu unutmamalıyız. Zalimler kurtuluşa eremezler. Bunları sürekli kendimize hatırlatmalıyız. 

Yusuf (a.s) şehvetle ilgili hutbe falan dinlemedi, hutbeyi kendine vermeliydi. 
Hem de en kötü durumda verebildi, sizin her şeyi unutabileceğiniz bir durumdaydı. Siz olsanız hiçbir şeyi hatırlamaz, sonra istiğfar ederim derdiniz. İş öyle bir noktaya gelir ki kim olduğunuzu unutursunuz. 

Sonrasında pişman olur, utanırsınız sonra bana "Üstad böyle bir hata yaptım, ne yapmalıyım?" diye mail atarsınız. Bana binlerce bu tür maillerden geliyor. 

"Bir hata yaptım, aklım neredeydi bilmiyorum." 

Kaç kez "Kendimde değildim." diye mail aldım bilmiyorum. 

Ravedethu an nefsihi - aklını çeliyor ve kendinde olmuyorsun. O anda seni hayvana dönüştürmekten alıkoyan kendin olmanı sağlayan şey nedir? Bunu kendine hatırlatman. 

Öncelikle kendin ve onun için Allah'a sığın sonra kendi itibarını ve onun itibarını düşün, saygı duy. 

Biliyorum bazılarınız şimdi binleriyle çıkıyorsunuz, bir kız arkadaşınız var hatta belki seyirciler arasında bile olabilir. Kız güldü şimdi. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Seyirciler arasında bile olabilir kız ama bakın ne diyeceğim eğer durum buysa belli sınırları aşmışsınız demektir. Zihninin bir köşesinde pişmanlık duyuyorsun. Aynı zamanda aman kimse bilmiyor diye düşünüyorsun. 

Sahte bir hesabın var, telefonuna şifre koymuşsun, kimse öğrenemez diye düşünüyorsun, orda burada geziyorsun ama dert etmiyorsun. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Allah'tan yeterince korkmuyorsun demek oluyor. Kızın itibarını, ailesinin itibarını saygınlığını düşünmüyorsun demek oluyor. Sen sadece kendi hormonlarını düşünüyorsun, tek düşündüğün bu. 

Sizinle paylaşmak istediğim son konuya geldim. 

Andolsun, kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yûsuf da ona istek duyacaktı. Biz, ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı. 
(Yusuf/24) 

Kadın onu kesinlikle ve kesinlikle istedi, arzuladı. Hamma bir şeyi önemli görmek demektir, onu hayatının en önemli varlığı olarak gördü. O onun amacı haline gelmişti, onu elde edeceğim düşüncesindeydi. Ona sahip olma 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isteğindeydi. Yusuf (a.s) da karşılık verebilirdi, lev kelimesi var. Eğer Rabbinden bir işaret görmeseydim o da ona karşılık verebilirdi. Bazı müfessirler babasının hayalini gördüğünü falan söylüyor. Kuran ne gördüğünü belirtmiyor, böyle bir tefsir var ve ben buna saygı duyuyorum. Ancak gördüğü işaret Allahın ona vermiş olduğu hikmet, ilim 

İnnehu rabbi ahsene mesvaya. Zaten bahsediliyor, bu Rabbinin ona bir işareti. 
Aklı başında olmasaydı vicdanı el verseydi o da ona karşılık verirdi diye buyuruyor Allah. 

kezâlike li nasrife anhus sûe velfahşâe 

İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. (Yusuf/24) 

Size tüm hikayeyi anlatmak istemiyorum hikayeyi biliyorsunuz zaten, vurgulamak istediğim bir şey daha var. Ellerini kesen kadınlar kısmına gelelim, o kısmı biliyor musunuz? Bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi kapıya doğru koştular, kadın onun gömleğini arkadan yırttı, tam bir sayko yani. 
Tam bir rezalet yaşandı. Bu olanları kimler gördü? Birkaç hizmetli ve aziz, kadının kocası gördü. Herkes Yusuf'un değil de kadının kendini kaybettiğini anladı. Aziz bu olayı örmeye çalıştı. Şöyle dedi "Yusuf arıd an haza" "Yusuf sen bu olayın üstünde durma." "Boşver baksana tedaviye ihtiyacı var." Ama olayı gören hizmetkarların öğle arası var ve bu öğle arasında ne yapıyorlar? 

"Çıldırmış gibiydi, gömleği arkada yırttı." gibi şeyler konuştular. 

Sonra bu güvenlik görevlisi evine gidip eşiyle konuşuyor "Bugün ne oldu biliyor musun?" 

"Şu azizin karısı var ya, onun gömleğe alerjisi varmış." 

O adam karısına olanları anlatıyor. Adam sadece karısına anlatıyor sonraki gün de bütün Mısır olaydan haberdar oluyor. Herkes öğreniyor ve bu konu hakkında konuşmaya başlıyor. 

Adeta gazetelere çıkıyor, bütün kadınlar onları konuşuyor. Ne diyorlar, muhteşem. 

Ve kale nisvetun fil medineti şehirdeki kadınlar, şehirdeki bazı kadınlar konuşuyorlar. 

İmraetul aziz-azizin karısı 

Turavidu fetaha an nefsihi - genç hizmetkarından murat almak istemiş. 

Bu genç delikanlıyı ele geçirmek istiyor demek. 
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"Onu yoldan çıkarmak istemiş ama o teslim olmamış." 

"Kad şeğafeha hubben." 

Size (muhteşem diye) bahsettiğim kısım burası. 

Kullandıkları "şeğaf" kelimesi aslında kılıf demek. Şeğaf kelimesi ayrıca burada oluşan bir hastalık. 

Kalpte de olur ama Arap dilbilimcileri kaburga kemiğinin altında oluşan bir hastalık olduğunu söylerler. Kurtulamadığınız bir acı gibidir. Ayrıca kalbi çevreleyen zar anlamında da kullanılır. 

Müfessirler şeğafa fiilinin failini tartışırlar.Bazıları bunun Yusuf (a.s.) olduğunu söyler. Onu sevgiyle kapladı, onu sevgiyle ele geçirdi, kuşattı. 

Şeğafaha el hubbu (sevgi kalbini kuşattı) Arapça'da aslında böyle olduğunu failin sevgi olduğunu tartışırlar. Ama ayette fail hub (sevgi) değil Yusuf'tur (a.s.) Kadın ona deli oluyor Yusuf (a.s.) da onun kalbini kuşatmış, kadının tek düşündüğü o. 
Kadın çıldırmış delirmiş. Bu şekilde konuşmalar yaparak onunla dalga geçiyorlar. 
Kadın da intikam almak istiyor, onlara günlerini göstermek istiyor. Bu arada bu tür şeyleri konuşan kadınlar haysiyetsiz kadınlar. Eğer haysiyetiniz varsa başkalarının haysiyetini de korumak istersiniz, utandırıcı bir şey yapsalar da konuşmazsınız. Yani bu tür konuşmaları yapan kadınların adi bir karakterde oldukları çok açık. Ayette bile Allah onlar için ve "kalet nisvetun fil medineti diye buyurmuyor, "kale nisvetun" diye buyuruyor. 

Kale müzekker bir fiildir nisvetun (kadınlar) kelimesi ise müennes bir kelimedir. 
Sözbilimsel bakınca bile bu kadınların bir hanım gibi davranmadığını anlayabilirsiniz. Neyse bu kadınlar o tür konuşmaları yapınca kadın da onları çağırıyor. Sonra Yusuf'u (a.s) çağırıyor. Aslında çağırmadan önce ne yapıyor? 
Kadınlara tabak veriyor, bir yemek masasında herkese hançer vermezsiniz. 
Olayları gözümüzde canlandıralım. Bir yemek masasında herkesi topluyorsunuz onlara meyve veya et veriyorsunuz hepsinin eline birer bıçak veriyorsunuz. 
Herkese önündeki meyveleri kesecekleri bıçak veriyor. "Yusuf biraz buraya gelebilir misin?" Kadınların hepsi bu hizmetkarın adının Yusuf\Nolduğunu ve kadının ona deli olduğunu biliyor. O nedenle kendileri de onu bir görmek istiyorlar. Hz. Yusuf'un (a.s.) gelmesini bekliyorlar. Hz. Yusuf (a.s.) gelirken ne yapıyorlardı? Meyveleri kesiyorlardı. Yine kesiyor. 

Kestiği meyvelere değili ona bakıyorlar ve sonunda ellerini kesiyorlar. "Aman Allah'ım bu ne kadar yakışıklı böyle!" 
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İn haza illa melekum kerim. 

Bu bir insan değil ancak şerefli bir melektir. (Yusuf/31) 

Meyve doğrarken o kadar kendilerinden geçiyorlar ki defalarca kendilerini kesiyorlar. Kendini bir kere kesince bir daha yapmazsın, dikkat edersin, normali budur. Belki bir kadın elini kestiğinde belki Yusuf (a.s.) gelip yara bandı falan sardı. "Ben yine kendimi kestim." Sayko kadınlar. "Hayır benim yaramı sar, benim yaramı sar!" Kadın sonunda şöyle der "Gördünüz mü? Siz de psikopatsınız! Siz de delirmişsiniz" 

Size şimdi bu durumun günümüz dünyasındaki versiyonunu anlatayım. Justin Bieber konseri. "Kendimi keseceğim." O tür psikopatlıklar oluyor. Kızlar kendilerini aktörlerin, müzisyenlerin, ünlülerin, sporcuların, lise futbol takımı oyuncularının, ünlü bir adamın kollarına atıyorlar. Ciddi anlamda bunu yapıyorlar. Bu ne zaman gerçekleşir? Kadınların artık kendilerine saygısı kalmasığı zaman. Bu ancak o zaman gerçekleşir. Bu kadınlar adi karakterde kadınlar. Kendi haysiyetlerini düşünmedikleri o kadının haysiyetini düşünmemelerinden belli. Kadın tamamen kendini kaybetmiş olsa da bu öyle ortalıkta konuşulacak bir şey değil. 

Adi karakterdeki insanların aile, saygınlık ya da iffetlerini koruma gibi bir değerleri yoktur. Sahip oldukları tek şey hormonlardır, biz öyle bir toplum haline geldik. Maalesef ki Amerika'da bizler, bunu daha önce de söylemiştim ama tekrar söylüyorum, fazla cinselliğe maruz bırakılmış bir toplumuz. Fiziksel olarak çekici görünen insanlar daha çok övgü topluyor. Tenlerini gerdirmek, midelerini katlamak veya estetik yapmak için ne kadar milyon dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Sırf sadece cinsel bakımdan çekici görünsünler diye, bunlar yapılıyor. 
Başarılı bir endüstiri zira yatırımcısı çok, millet bayılıyor. İnternetteki en başarılı endüstrilerden biri de seks endüstirisi, çok da iyi para kazanıyorlar. Para kazanan bu insanlar daha çok para kazanmak istiyorlar. Daha çok para kazanmak için de daha çok müşteri edinmelisiniz. Bütün dünyayı bu pisliğin içine sokmuşlar tabii daha çok para kazanmaları için de çocukların peşine düşüyorlar. Mesela müzik endüstrisinde alçak, iğrenç müzik küpleri var sonra bu küplerin Disney versiyonu var. Çocukken sizi bu müziğe alıştırıyorlar ki açık seçik versiyonunu kendiniz açıp izleyesiniz. Ne yapıyorlar peki? Belli bir konu hakkında olması gereken çizgifilmlere, filmlere aşırı cinsellik katıyorlar ve herkes izlemeye başlıyor. İzlemiyorum ama biliyorum. İslam dinini çalışan ve bu tür 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filmleri izleyen öğrenciler biliyorum. Dinini öğrenen insanlar bu tür müstehcen filmleri izliyorlar. Biri bana Games of Thrones'tan bahsederken "Muhteşem bir dizi" dedi. 

"Ciddi misin sen? Dizi değil o pornografi. Kimse söylemedi mi sana?" 

"Hayır, siyaset konulu bir dizi." Ya ne demezsin! 

Kendinden utanmalısın. Kendini o tür müstehcen filmlere maruz bırakıyorsan haysiyetini, kimliğini kaybetmişsin demektir. Hayvan tarafın dışarı vurmuş demektir. 

Bu gözlerin muhafaza edilmesi gerek. İlk adım budur. Şimdi bu saçmalıklar senin telefonunda, tekrar tekrar seyrediyorsun kendini bu pisliğe maruz bırakıyorsun. 
Bunu yaparken ne yapıyorsun biliyor musun? İnsanlığını kaybediyorsun. Normal bir ilişkin olmayacak bu gidişle. 

Evet, arzu şehvet, ilgi duyma bu tür duyguları Allah vermiş. Ama Allah başka şeyler de vermiş. 

Maneviyatın, aklın, vicdanın var bunlar hep bir uyum içinde çalışıyor. Dinimizin gerekliliklerinden biri de tüm bunları uyum içinde kullanmak birinin diğerlerinin ötesine geçmesine ve bizi delirtmesine izin vermemek. Bizim dengeli bir hayatımız olmalı. Evliliğin böyle olması gerekir. 

Bugün size evlilikle ilgili bir konuşma yapacak değilim ama evli olanlarımız evliliğimizi daha güzel kılmak için çaba göstermeliyiz ki şehveti evli olduğumuz kişiden başkasına duymamalıyız. 

Evlilik kurumunun buna engel olması gerekir. 

Kadın kocasının ve koca karısının o ihtiyacını karşılamıyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Çok ciddi bir sorun var demektir. Onda sükunet bul. 

Sükunet hareketin zıt anlamlısıdır. Hareket ise sabit değilsin daha fazlasını istiyorsun demektir. Sükunet halinde ise halinden memnunsundur. Bunun bir parçası da şehvetimizi eşimizle gidermemizdir, eşimize karşı ilgi duymamızdır, eşimize karşı çekici görünmek istememizdir. Şehvetle ancak bu şekilde başa çıkabiliriz. Öyle hemen kaybolmaz, oruç tutayım gece boyunca namaz kılayım ve bu dertten kurtulayım ve bir daha kadınları veya erkekleri düşünmeyeyim olayı yok. İyi şanslar. 

Belki bir müddet bunu başarırsın ama Allah bu duyguyu bizde programlamış. Ve bu duyguyu bizlere vermesinin de bir nedeni var. Bizler helal çıkış yollarını araştırıp ona göre davranmalıyız. 
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Size açık seçik bir konuşma yapacak değilim ama şunu söylemeye çalışıyorum ki bunlar Allah'ın bize verdiği çözümler. Bu çözümlere saygı duymazsanız toplumda çok kötü şeyler olacak demektir. Evliliklerde çok kötü şeyler olacak. 
Hatta çocuklarımıza da kötü şeyler olacak. İnşallah çocuklarımız da çok iyi evlilik yaparlar. Evlilikleri sağlıklı ve uzun ömürlü sevgi dolu olur inşallah. 

Kendilerini ve ailelerini mutu edecek evlilikler yaparlar inşallah. Çocuklarımız için bunları isteriz. 

Şimdiden onlar için bu dileklerde olduğumuzu bilmelerini istemeliyiz. Onların sevdiği birini isteriz, kendi sevdiğimiz birini değil. Çocukların çoğu ailelerimiz bizi kendi istedikleri kişiyle evlendirecek, mutlu olmayacağımı biliyorum, en iyisi mutluluğumu şimdi arayayım diye düşünüyor. Dengesiz çağlarda oldukları için de çok kötü ilişkileri oluyor ve sonra pişman oluyorlar. Bütün bunlar şeytanın onlara "Ailen seni anlamıyor." demesiyle başlıyor. Öncelikle ailesiyle bağlarını koparıyor sonra onu ele geçiriyor. 

Öncellikle bu konu üzerinde çalışmalıyız. 

Aileler çocuklarınızla açıkça konuşmalısınız. Hatta bazı fikirlerinizi değiştirmeniz gerekir. 

"Kiminle istersen onunla evlenmene izin vereceğim. Bunlar benim kriterlerim, bu kriterleri birlikte konuşalım o şekilde kiminle istersen onunla evlenmene izin vereceğim." 

"Ben mutlu bir evliliğin olsun istiyorum. Sadece beni mutlu edecek bir evlilik yapmanı istemiyorum" demelisiniz. Bu benim siz ailelere son ve samimi bir tavsiyemdir. Size bunu yıllardır bu işin içinde olan biri olarak söylüyorum. 
Yıllardır konuşma yapan ve ailelerin gelip konuştuğu biri olarak söylüyorum. 

Kaç tane ailenin gelip de çocuklarının asi olduğunu evden kaçtığını anlattığını söyleyemem. Onlarla 5 dk oturup konuştuğumda öğrendim ki ailelerin hepsi çocuklarının kendi istedikleri mevkideki kişiyle kendi istedikleri şekilde evlenmelerini istedikleri için kaçmışlar. Bütün bu kriterler aileleri mutlu eden kriterler kriterin en sonunda belki kızı da mutlu edebilecek bir kriter var. Evliliği kız ya da erkek yapmayacak da aileler yapacak sanki. Evlilik aileleri değil çocuklarınızı ilgilendiriyor, gelecek 50 seneyi evleneceği kişiyle geçirecek olan onlar, siz değilsiniz. Bunun sizinle veya haysiyetinizle ilgisi olduğunu düşünmeyi, amcası ne der veya dedesi ne düşünür diye düşünmeyi bırakın artık. 
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Dedesi evlenecek değil, onlar evlenip hayatını yaşadı bile, bu sizin çocuğunuzun evliliği. 

Önce çocuklarınızı düşünün, onlara karşı açık olun. Duymak istemediğiniz şeyler söylediğimi biliyorum ama bunların söylenilmesi gerek zira çocuklarımız günaha bulanıyor ve bu da beni öldürüyor. 

2 yıl önce bir konferanstaydım ve benden zina ile ilgili konuşma yapmamı 
söylediler, gece yarısı oturumuydu. Zina yapmışlarsa nasıl tövbe edebileceklerini anlatıyordum. 

40 dakika konuştum ve 400 kadar seyirci vardı 200 kız 200 erkek. Kaç tanesi 
gözyaşlarına boğuldu anlatamam. Hata yapanlarla ilgili konuşmaya başlayınca gözyaşlarına boğuldular. Müslüman çocuklara bunların olması beni mahvediyor. 
Bunlar oluyor ve bizler bununla ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Buraya size kendinizi iyi hissettirmek için gelmedim üzgünüm. Bu sorunu size ve kendime hatırlatmak için geldim. Şeytan'ın bir numaralı amacı... Allah şeytanın ne istediğini buyuruyor? Li yenzia anhum Gidip Hz. Adem'e ve Havva anamıza vesvese verdi ki kıyafetlerini çıkarttırabilsin. Şeytanın amacı insanın kıyafetlerini çıkarttırmaktır. Amacı sizi cehenneme göndermek değil kıyafetlerinizi çıkarttırmaktır. Kuran'da anlatılan amacı budur. Bu ne demek oluyor? Bunu yapınca gerisi kolay. Bu nedenle peygamberimiz buyuruyor ki hayan yoksa dilediğini yap. Zira artık fark etmez, hiç fark etmez. Hayanı koru imanını koru, hayanı korumazsın imanın gider. Korumamız gereken en önemli şey de imanımızdır. Bu imanımıza yapılan ilk saldırıdır ve bu devam etmektedir. 
Kuran'da kadının başlarda nasıl kurnazca fark ettirmeden gizlice ona yaklaştığı vurgulanıyor. Siz de hayatınızdaki buna benzer olayları idrak edin. Her seferinde senden yardım istemeye gelen bir oğlan olacak. Ve her seferinde daha da şık kıyafetlerle gelip şenle konuşuyor. Farkındasın ama senin el yazını beğendiğini düşünüyorsun. Aptal olmayı bırakın, uyanın, o kadar da saf olmayın. 

Sürekli yanına gelen kız var, hoşlandığın için de bir şey demiyorsun. 

"Hey, havalar nasıl?" 

"Aynı havayı solumuyor muyuz? Ne diye bana soruyorsun anlamıyorum." 

Ama umurunda değil, güzel vakit geçiriyorsun ne de olsa. 

O küçük masum konuşmalar döner döner ve büyük bir felakete dönüşür. 
Muhakkak zina kötü bir yoldur. Bu bir yoldur, çok kötü bir sona götüren yol. O yolda yürüme, kendini o yoldan alıkoy. Birinden hoşlanıyorsan ona namuslu yaklaşımda bulun. Ailenle konuş, arkadaşlarınla konuş o kişi hakkında ne 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düşündüklerini sor. Eğer 14 yaşındaysan ve evlenmek istiyorsan, bekle genç adam. 

Sakin ol! Basketbol falan oyna. Futbol oyna, video oyunları oyna, voleybol oyna. 
Bir şeylerle meşgul olarak kendini yor ki o tarafın seni yoldan çıkarmasın. Zira o tarafın eğer izin verirsen seni canlı canlı yer dostum. Genç bir delikanlısın ve kızları çok düşünmeye başlamışsan bunu bastırman gerek. 

"15 yaşındayım ve evliliğe hazırım." 

Evet, evlenmeye hazırsın ama kelepçelerle. Zincirlenip eve bağlanman gerek. 
Hazır değilsin, hormonların konuşuyor sadece. Bunun olmasına izin verme. 

Allah gençlerimizi korusun. Allah bütün ailelere çocukları için iyi eşler bulmayı nasip etsin. Allah evliliklerimizi korusun ve bereketlendirsin. 

Allah çocuklarımız için iyi bir aile olmamızı nasip etsin. 

Nouman Ali Khan 

Çeviri: www.twitter.com/noumanali tr 

Nouman Ali Khan Derslerini facebook.com/ noumanalikhanturkce sayfasından takip edebilirsiniz. 

Nouman Ali Khan Türkçe Altyazılı Videolar İçin Tıklayın. 
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